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Lieve inwoners,

Hopelijk heeft u kunnen genieten van de zonnige kerstdagen en de oliebollen op oudejaars-
dag. Kerst was dit jaar weliswaar soberder dan normaal, kerst blijft toch de meest magische
tijd van het jaar. Het moment waarin alle kloven in de samenleving overbrugbaar lijken te
zijn, zelfs oorlogen worden gepauzeerd, een wereldwijd momentum van verzoening en ver-
draagzaamheid. Toch?

Of toch niet? Ik schrijf u deze brief om in het bijzonder
aandacht te vragen voor het volgende. Het zal ook u niet
ontgaan dat de standpunten over de crisis ver uit elkaar
liggen. De verdeeldheid is onderdeel van ons geworden
en de onverdraagzaamheid lijkt de overhand te nemen.
De scherpe, harde, soms harteloze wijze waarop wij ons
daarover naar elkaar uiten maakt het er niet dragelijker
op. Het maakt ons bot. Ik zie het in gezinnen, families en
gemeenschappen. Ik zie het ook in mijn nabijheid. Zo
diep ingegraven in een eigen mening.

Maar lieve mensen, het brengt ons niet dichter bij
elkaar, laat staan bij een oplossing. De felheid waarmee
men zich momenteel uit over elkaars standpunten, is vol-
strekt onacceptabel. Zinloos bovendien. We moeten ac-
cepteren dat de crisis niet eenvoudig te beredeneren is
en de oplossing al helemaal niet. Ik begrijp dat u daar
een mening over heeft. Dat heb ik ook. Maar ook al liggen
standpunten ver uit elkaar, we moeten blijven
samenleven. We moeten leren accepteren dat het virus
onderdeel is van ons leven.

Ja, natuurlijk kan ik mij goed voorstellen dat er bij velen van ons boosheid, gevoelens van
verwijten en frustratie zit. En dat de emmer op een gegeven moment overloopt. Juist daarom
is het goed om in de zachte nadagen van kerst en aan het begin van het nieuwe jaar, onszelf
in de spiegel aan te kijken en te zoeken naar een nieuwe balans. Bijvoorbeeld door meer
verdraagzaamheid naar elkaar te tonen. Ik zou willen zeggen: toon meer liefde en begrip
voor elkaar. Of anders gezegd, misschien vinden we de nieuwe balans wel tussen liefde en
begrip. Want in een tijd waar we elkaar minder lijken te begrijpen, is er juist meer liefde

nodig.
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We hebben elkaar hard nodig. Denk aan elkaar. Denk bijvoorbeeld aan onze lokale onder-
nemers. Als het enigszins mogelijk is, koop daar wat je nodig hebt. En denk aan je naasten
en hun gezondheid en probeer je echt aan de basismaatregelen te houden. Handen wassen,
afstand houden en laat je testen bij klachten. Bij klachten blijf thuis! Ik meen het, blijf dan
alsjeblieft thuis. Deze hele eenvoudige handelingen voorkomen echt een heel groot deel van
de besmettingen.

Mensen, verdraag elkaar! We moeten het met elkaar doen.

Ik wens u uit de grond van mijn hart een buitengewoon hoopvol, gezond en gezegend nieuw
jaar toe.

Hartelijke groet,

Gido Oude Kotte
burgemeester



